Dag muziekvrienden en vriendinnen!

Op vrijdag 27 maart 2026 hadden we de laatste bijeenkomst van de
‘MuziekHelden’ van het seizoen ‘25-'26 en het was wederom een
bijzondere ochtend. Niet alleen omdat er deze keer oranjekoek was
It Podium voor alle aanwezigen, er was ook een onverwachte ‘Mystery-guest’,
wethouder Petra van den Akker. Uiteraard hebben we haar even aan
de tand gevoeld en zodoende ook gehoord dat zij een project als ‘It Podium’ bijzonder
waardeert en zeker ook onder de aandacht zal brengen bij haar collega’s. Wellicht levert dat
ons nog wat subsidie op... Wat trouwens ook mooi was deze ochtend: een volle bak! Fijn dat
jullie er waren en we hopen jullie allemaal (gezond en wel!) terug te zien in het winterseizoen!
Zet straks de data alvast in je agenda, ze staan onderaan in deze nieuwbrief.

e Podium voor eigen ‘MuziekHelden’: ‘Gewoan even lekker speule!

P Gewoan g Dat was het thema van onze laatste ‘MuziekHelden’ van dit
evi;ftf” i seizoen. En hoewel er helaas één band moest uitvallen in
: i verband met ‘materiaalpech’ hebben de andere bands
: ervoor gezorgd, dat het aspect ‘live-muziek’ goed naar
lg’f}'l-ﬁﬁ voren kwam. Gezien de reacties gaan we daar zeker mee
door. (Misschien leuk om te weten is dat zich inmiddels al
twee bands (!) spontaan gemeld hebben om reeds aan het begin van het volgende seizoen van

zich te laten horen. Duurt nog even, maar zo hebben ze tijd om zich goed voor te bereiden)
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Us Ate sjocht om...
v ‘MuziekHelden’ 27 maart 2026

Wethouder Petra van den Akker, die ons muziekcentrum met
haar aanwezigheid vereerde, had het goed gezien:
. ‘De cultunr viert hoogtij in ‘It Podinn’!
I Ja, vooral op deze vrijdagmorgen, waar de
- boomers en gelukkig deze keer ook veel
boomerinnen, ruimschoots aanwezig zijn, om zich te laven aan en te
bevredigen met hun geliefde bezigheid namelijk ‘muziek’. De ene helft maakt
het, terwijl het supplement kijkt en luistert.
Dat diezelfde culturele levensbehoeften anderzijds, de laatste decennia in
sneltreinvaart afgebroken worden, is een ander verhaal en treft de aanwezige
grijze golfgeneratie minder ‘aan den lijve’. Dat is meer een probleem voor de
komende leeftijdscategorieén en de minder bedeelden. Gezien de financiéle
steun-afbraak van bibliotheken, schoolzwemmen, sport, muziekles(scholen) etc. wordt het
belang van cultuur zwaar onderschat.

Het publiek was één en al oog en voor voor hetgeen zich op de biihne afspeelde en stoorde zich
slechts incidenteel aan de op luide toon gevoerde gesprekken, dwars door de, op bescheiden
volume gespeelde muziek, heen. Een fenomeen (Dutch Disease) dat al langere tijd speelt bij
muziekvoorstellingen en misschien ooit ‘uitgevonden’ werd door de thans zestig- en zeventig
jarigen?

Dat wat de ‘MuziekHelden-Morgen’ zo bijzonder aantrekkelijk maakt
kreeg deze keer ruimschoots gestalte. Drie spontaan samengestelde bands
brachten, na enkele keren te hebben geoefend, ieder vier nummers voor
het voetlicht. Door de tijd gepolijste liedjes, prachtig uitgevoerd door
muzikanten -waarvan hetzelfde gezegd kan worden- maakten van de
ochtend een genoeglijk samenzijn.

Een lekker ‘bakkie’, geschonken door kundige barista’s, met daartoe een
ruim kiesvullend stuk gebak, completeren het ‘geluksgevoel’. Ongetwijfeld
zullen paradijselijke visioenen de hersenactiviteiten der aanwezigen
hebben gestreeld. Zoveel genot voor de zintuigen! Hopelijk een
voorproefje van hetgeen de mensheid uiteindelijk te wachten staat.

N.B. Vrijwilligster en koffieschenkster van het eerste uur, Anke,
was blij verrast toen een welverdiend boeket haar ten deel viel.
(Hiermee hoopt de organisatie haar voor de toekomst in die
functie te behouden).

Een gedenkwaardige ‘MuziekHelden-morgen!
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Dankjewel!

Langspeel-Maat: Natuurlijk willen we ook Peter Walon bedanken voor
zijn aanwezigheid op onze vrijdagochtenden en we gaan er (gewoon)
maar vanuit dat hij ook in het komende winterseizoen van ‘Muziek-
Helden’ weer aanwezig is in ‘It Podium’!

Uiteraard willen we Henk Wessels ook nog een keer bedanken voor zijn
tomeloze inzet achter de knoppen! (Ken wel weer...)

En... Last, but not least: jullie, de Muziekvrienden en vriendinnen, bedankt voor jullie
aanwezigheid!

Onze website: voor allerlei informatie, verslagen, nieuws en ontwikkelingen m.b.t.
‘It Podium’: www.stichting-it-podium.nl

Het seizoen 2026-2027 start in oktober. De data van de 5 ochtenden: Zet aly
30 oktober, 27 november, 29 januari, 26 februari en 26 maart; “é?nze St
Tijd: van 10 tot 12 uur en altijd op de vrijdag. 4 -

Adres: ‘It Podium’, Sudergoweg 1C, 8651 NE lJist.

In ‘It Podium’ worden regelmatig muziekavonden georganiseerd. Zeer de moeite waard! De flyers met daarop
andere activiteiten, die plaatsvinden in ‘It Podium’ mag je natuurlijk ongevraagd meenemen! Flyer vergeten?
Geen probleem, kijk dan even op bovenstaande website!

Een ieder een heel fijne zomervakantie toegewenst en we zien jullie graag terug op 30 oktober!

Music is not a sport.
I'm tired of seeing
people, especially

musicians, constantly
comparing
musicians...or claiming

“who's better!"” Music
isn't a competition!
We are all unique and
in the end...the only
thing that mattersis
making music!



http://www.stichting-it-podium.nl/




